Groeien in liefde en tederheid
Vriendschap

Alleen dan pas!

in nood
leren we
delen

bij gevaar
elkaar
bij te staan

moet
eerst een
halve wereld
vergaan

om met
elkaar te
kunnen leven

dan pas
samen te
kunnen vechten
voor een

beter bestaan!




Groeien in liefde en tederheid
Familie

Als ik naar de hemel kijk

en de wolken zo zie jagen.
Denk ik met liefde terug aan
jou,

al heb ik vele vragen.

Ik mis je, hier op aarde.

Ik mis je, het doet pijn.

Ik zou nog heel graag even

bij jou willen zijn.




Groeien in liefde en tederheid
Vergeving

Niet altijd slagen we erin
een echte vriend te zijn
voor mensen met wie we
het leven delen.

Soms lopen we heen over
de gevoelens van anderen.
Soms vergeten we een gulle
lach te schenken of een
liethebbend woord te
spreken.

Soms zijn we eigenzinnig en
vinden we onszelf het
belangrijkste.

Soms vergeten we een
bloem te zijn voor elkaar en
doen we juist hen pijn, van
wie we het meeste houden.
Bekennen we onze onmacht
en schuld

en vragen wij God en
elkaar om vergeving,




Groeien in liefde en tederheid
Eenzaamheid

De klas wordt verdeeld in 5
groepen. Jullie gaan eens
nadenken over deze vragen.
Jullie gaan overleggen in je
groep.

- Wat is een contflict juist?

- Hoe los je een conflict best
op?

- Kan je je door een conflict
met een andere persoon je

eenzaam voelen? Leg uit.




Natuur en cultuur
Zorg dragen

Wat is natuur de natuur nu juist ?

Waarom moeten we zorg dragen VOOr

de natuur?

Hoe kunnen we het beste zorg dragen

voor de natuur?




Natuur en cultuur
Eigenheid

Je gaat op reis en komt in een land
waar één van de Volgende wetten van
kracht is

Land A: De “anders dan anders “ wet
Verboden:
*Hetzelfde te zeggen
“*Hetzelfde te doen
“*Hetzelfde uitzien als iemand anders

Wie dit wel doet / zegt /eruitziet
wordt beschuldigd van plagiaat.

Land B: De “meer van hetzelfde” wet
Verboden:
“*lets anders te doen / zeggen
“*Anders uitzien dan anderen

Hoe zou jij er leven? Wat voor kleren
draag je? Wat mag je er wel, wat ma
je er niet? Hoe zou een school in het
land zijn? Welke lessen krijg je er?
Hoe krijg je er les? Hoe reizen de
mensen?




Natuur en cultuur
Overleven

Refrein
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Natuur en cultuur
Respect

Lieve aarde,

Ik weet het, we maken een zooi
met al onze autootljes en uitstoot-
gassen op deze bol,

maar alsjeblieft houdt vol!

Zonder deze gouden atmosfeer,
kunnen wij niet ademen,

is er geen leven meer.

De grond is aangetast en doet je
zeer.

Wij gaan niet goed met je om.
Het klimaat schommelt van hoog
naar laag.

In de winter dragen we al

niet meer een bontkraag.

We zouden je moeten respecteren.
Net als onze nieuwe mobieltjes,
moeten eren,

want hoe dan ook,

zoiets moois als jij kunnen wij niet
creéren.

We kunnen je medicijnen
aanbieden

voor jouw kern, jouw hart.
Nieuwe wetenschap kan je
stoppen met lava uitbraken,
maar het zal je nooit als vroeger
kunnen maken.




Samen leven tussen werkelijkheid en dromen
Wensen

Wat is het verschil

tussen een droom en

de werkelijkheid?

Wat is het verschil
tussen dromen en

hopen?

Waarom dromen

mensen’?
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Samen leven tussen werkelijkheid en dromen
Dromen

Passie in het
realiseren van je
dromen,

is het volgen van je
hart,

het blijven geloven
in jezelf

en het nastreven van
je doel

zodat het geluk je

toe zal komen.
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Strofe 1:

Refrein:
Voor wie

Verwacht
Hef trots

Strofe 2:
Want ons

Nu is een

Spreek ik

Refrein

Vele nachten lang,

Klonk ons gebed in stilte door

Zongen wij een hoopvol lied

Zo vurig als de zonNu zijn we niet meer bang
Al volgt ons volk een moeizaam spoor

T’volk verzette bergen

voor het wist dat het dat kon

Ooit wordt het wonder waar
Ons hoopvol vuur wordt nooit gedoofd

Geloof, dan is het wonder daar
Voor waar voor wie gelooft

Angst had ons verlamd
Hoop was als een vogel die Vervaagde in de mist

En moedig hoopvol stap ik voort
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Samen leven tussen werkelijkheid en dromen
Leiden

gelooft

dat wonder maar

het hoofd

gebed leek onverhoord

vuur ontvlamd

woorden waarvan ik niet wist dat ik ze wist
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Samen leven tussen werkelijkheid en dromen
De toekomst

Verdeel de klas in 5
groepjes. In het midden
van iedere groep ligt een

groot blad met het

woord toekomst.

Schrijf op welke dromen

je wilt waarmaken.

Zijn alle dromen

realiseerbaar ?

Vertel nu aan elkaar

jullie dromen.




Wat maakt mij gelukkig?

Delen

Delen

armoede op deze wereld
armoede in ons kleine landje
een leeg kinderhandje

dat mag niet zijn

in een wereld met grote mensen
zij wilden dit niet

ook zij hebben rechten

om gewoon te leven

geef die aan ons

om ieder een eerlijk gevoel
te geven het zou kunnn
samen delen

de grote en de kleine leren
samen hand in hand te leven




Wat maakt mij gelukkig?

Anders dan anders An d ers Zi J N
Anders dan jij

Soms ongelukkig soms blij g

Elke dag is anders

Leef van moment naar
moment

Omdat het zo gekomen is
En omdat ik anders ben
Anders dan jij

Elk moment veranderd ik
En ben onrustig

Leef van dag tot dag

Het is misschien raar

Maar zo zit ik nu eenmaal in

mekaar




Wat maakt mij gelukkig?
Rust

Wat maakt mij
rustig ?

Welke plaats zorgt
ervoor dat ik weer

tot rust kom?

Wie maakt mij

rustig ?




Wat maakt mij gelukkig?

Andere culturen

Ga in een kring zitten. Jullie
gaan nu een klasgesprek

houden over andere culturen.

Welke gelijkenissen zijn er

tussen bepaalde culturen?

Welke verschillen zijn er tussen
bepaalde culturen?

Zijn er meer gelijkenissen dan
verschillen tussen andere

culturen?




Liturgische hoogtepunten
Pinksteren

Wanneer de wind je
gezicht beroert, ben

ik bij jou.

Wanneer de zon je
gelaat raakt , ben ik
bij jou.

In alle mooie dingen
rondom je, ben ik bij

jou.




Liturgische hoogtepunten
Allerheiligen

In stilte vallen de
bladeren van de

bomen.

Leven trekt

langzaam weg.

Het is koud en kil.

Rust.




Liturgische gebeurtenissen
Pasen

Na de koude winter,
brengt de lente

nieuw leven.

Aan elke dode tak

ontspringt een
bloem.

Nieuw leven

ontstaat.




Liturgische hoogtepunten
Advent

Nog 4 weken
afwachten en dan
verwelkomen we

een nieuw leven.




Liturgische hoogtepunten
Moederdag

Een speciale dag
voor de persoon die
steeds voor je
klaarstaat , die altijd

VOor je zorgt

Die je bijstaat in

raad en daad

Waar je steeds
terecht bij kan als je
het moeilijk hebt




