Lesinstap: 
De leerkracht heeft op voorhand afzonderlijke titels gemaakt die te maken hebben met cultuur. 
Bijvoorbeeld: eetcultuur, geloofscultuur, kunstcultuur, muziekcultuur, …
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Leerkracht deelt verschillende afbeeldingen/prenten/foto’s/woorden/zinnen uit aan de leerlingen. De leerlingen moeten om de beurt de afbeelding bij de juiste cultuur plaatsen. Ze vertellen ook waarom ze de prent in die cultuur plaatsen. 
De leerkracht vertelt ook over de cultuurverschillen in de wereld.
Bijvoorbeeld: in sommige landen is je bord leeg eten een teken om te zeggen dat je nog honger hebt. In onze cultuur is het een teken van beleefdheid en om aan te geven dat het eten lekker was en dat je genoeg gegeten hebt.

Verhaal van Elia  3de graad 
Leerplandoelen pagina’s 231-232 
· Kinderen leven zich in in de personages van het verhaal. (profeten: Elia, koning Achab en koningin Izebel 
· Ze kunnen de symbolische betekenis vatten van voorwerpen en situaties die erin voorkomen. 
· Ze verstaan de tekst als uitdrukking van geloof, hoop en liefde, door te ontdekken wat er gezegd wordt over de relatie tussen mens en wereld. 
· Ze vinden in de tekst een oproep tot geloof, hoop en liefde. brengen hun indrukken in verband met een verhaal tot expressie: in woord, drama, muzische expressie, …
· Reflecteren op het gods- en Jezusbeeld dat spreekt uit de verhalen en de teksten.
· Reflecteren op de betekenis van het verhaal voor mensen van vroeger en nu en denken erover na hoe aspecten van de Bijbelse boodschap een invloed kunnen hebben op hun eigen manier van denken, zijn en doen.
· Kunnen de relatie zien tussen de onderwerpen die in de loop van het jaar aan bod komen en aspecten ervan die in de verhalenreeks ter sprake komen.
· Kunnen aspecten van de boodschap van een verhaal actualiseren en in verband brengen met verschillende relatievelden in hun eigen bestaan. Voor de derde cyclus ligt hierbij het accent vooral op het relatieveld ‘zij-ik-zij’.

Voorwerpen: 
· Verteller: kinderbijbel
· Elia: Vest met schapenwol 
· De koning: een kroon 
· De weduwe: kruik/pot met meel/bloem 
Het verhaal: 
Verteller: Lange tijd na Salamo was Achab Koning over Israël. De koningin heette Izébel. Achab en Izébel hielden niet van God. Izébel kwam uit een vreemd land. Daar kenden de mensen God niet. Zij baden tot de natuur. Hun God heette Baäl. Weet je wel, van wie Gideon het altaar omver gooide. Maar weet je wat zo erg was? Izébel had Achab over gehaald ook Baäl te dienen! Zij liet driehonderd priesters van haar eigen God naar Israël komen. En de priesters van de ware God zond zij weg. En Achab vond alles goed. Op een keer toen ze weer aan het feesten waren met mooie, geklede gasten kwam er een bedelaar naar Achab toe. 
Elia: De bedelaar riep met donderende stem: Zo waar als God leeft, zal het pas weer in dit land regenen en dauw op het gras vallen als ik hem daarom bid.
De koning: Dat is toch allemaal niet waar wat die bedelaar zegt?! Waar is die bedelaar naartoe? Weet iemand zijn naam ? 
Verteller: De koning en koningin kwamen te weten dat hij Elia heette. 
De koning: Zoek hem en breng hem naar mij !
Verteller: Maar niemand kon Elia vinden. 
Elia: Ik zit hier goed bij deze beek, uit deze beek kan je drinken. Dat heeft God mij zelf gezegd. Ook zitten hier raven met nesten en die vliegen iedere morgen uit om voedsel te zoeken voor hun jongen. Dan hebben zij zeker genoeg vlees en brood over en als ze wat laten vallen dan kan ik ervan leven. 
De koning: Het is hier nu al enkele weken droog, daardoor mislukt de oogst, de bloemen verdorren en de bomen laten hun blaadjes vallen. De rivieren en beken drogen ook uit.
Elia: Het is hier nu al enkele weken droog en de rivieren en beken beginnen uit te drogen. Ook de rivier waar ik uit kan drinken droogt uit. 
Verteller: Toen opeens sprak God tot Elia en zei: Ga naar Sarafath. Daar zal een weduwe voor je zorgen.
Elia: Ik moet naar Sarafath gaan van God, daar zal een weduwe zijn en zij zal voor mij zorgen. Ik neem alles wat ik nog heb en dan vertrek ik naar Sarafath. 
Verteller: Uiteindelijk kwam hij in Sarafath aan. Daar zag hij een vrouw hout sprokkelen en hij vroeg:
Elia: Ik heb zo een dorst, heeft u een slok water voor mij? En breng ook een stukje brood mee als u het kan missen.
Weduwe: Sorry, ik heb geen kruimel brood meer en nog maar een handje vol met meel in het vat. Ik wilde mijn laatste koek maken en daarna zal ik en mijn zoon sterven van de honger.
Elia legt de hand op de schouder van de weduwe: Wees niet bezorgd, neem wat meel om een kleine koek voor mij te bakken, maak daarna er één voor u en uw zoon. Doe dit want ik spreek uit de naam van God. Zolang de droogte duurt zal er meel in uw vat zijn en olie in uw kruik.
Verteller: De weduwe deed dit en was verwonderd.
Weduwe: Blijf bij ons. Ik maak voor u een kamer in orde.
Verteller: Elia woonde al een tijdje bij de vrouw toen plots haar zoontje heel erg ziek werd. Het leek alsof de jongen al dood was.
Weduwe: Elia ! Elia ! Er scheelt iets met mijn zoontje! Het lijkt alsof hij dood aan het gaan is!
Elia: Geef uw zoontje maar aan mij. Ik leg hem op mijn bed en ik ga tot God bidden. Doet een kruisteken. God laat deze jongen terug leven, deze familie heeft zoveel voor mij gedaan. pop gaat recht zitten. 
De weduwe: Nu weet ik dat het waar is dat God u naar mij heeft toegezonden en dat wat u tegen ons zegt een boodschap van God is.
Verteller: 3 jaar later had het in Israël nog altijd niet geregend. Elia ging terug naar koning Achab.
De koning: Eindelijk ben je daar! Je maakt ons al 3 jaar ongelukkig wegens de droogte. Er heerst hier een hongersnood, de mensen hebben niets meer te drinken. 
Elia: Neen, ik ben daar niet verantwoordelijk voor. Dit hebben jullie aan je eigen te danken. Omdat U en de koningin in plaats van de echte God de verkeerde God bent gaan dienen! Maar ik heb een voorstel. Als u wilt dat het regent, dan komt U, uw volk en de priesters morgen naar de Karmel berg. 
Verteller: De volgende morgen stond de koning samen met zijn volk en de priesters te wachten op de Karmel berg.
Elia: Mensen vandaag gaan we een keuze maken: ofwel Baäl ofwel God ! De priesters van Baäl moeten een offer klaarmaken aan hun God. Ik zal exact hetzelfde doen voor mijn God. De God die met vuur zijn eigen offer aansteekt is de machtigste. 
Verteller: Het volk was akkoord. Het volk koos twee stieren als offer, één voor Elia en één voor Baäl. 
Elia: Leg jullie offer nu op het offerhout, maar jullie mogen het hout niet aansteken. Jullie moeten jullie God Baäl vragen of hij het wilt doen.
Verteller: De priesters van Baäl deden alle moeite van de wereld om antwoord te krijgen van hun God.
Elia: HAHAHA volgens mij slaapt jullie God nog, roep anders nog wat harder!
Verteller: En de priesters gingen steeds luider en luider bidden tot hun God en deden er zelfs een dansje bij. Maar er gebeurde helemaal niets. 
Elia: Nu is het mijn beurt. God van Abraham, Izaak en Jacob, laat het volk zien dat U de ware God van Israël bent. En ik Uw dienaar. 
Verteller: Een bliksemstraal schoot uit de hemel en stak het offer in brand. Van het hout en van het offer bleef er niets meer over. Toen het volk dit zag, riep het: De Heer is onze God ! De Baälpriesters vluchtten weg maar werden gegrepen op vraag van koning Achab. 
Elia: Ga met je volk naar huis en ik zal bidden voor regen. 
Verteller: Na het gebed begon het te stormen, de regen viel met bakken uit de lucht. Koningin Izébel zat in het paleis te wachten tot haar man en het volk terug naar huis kwamen. Plots zag ze de regen uit de hemel vallen. 
Koningin: Oh, het is ons gelukt, de priesters hebben ervoor gezorgd dat Baäl ons regen heeft geschonken.
Verteller: Koning Achab kwam terug aan op het paleis en vertelde de koningin wat er was gebeurd. De koningin kon haar oren niet geloven en werd verschrikkelijk boos en zond een boodschap naar Elia:
Koningin: Ik zal niet dulden dat jij morgen op dit tijdstip nog leeft! 
Verteller: Elia kende de koningin en hij wist dat zij voor niets terugdeinsde. Elia vluchtte weg en was in de war en verdrietig.
Elia: Alles is dus voor niets geweest! Ik had gedacht dat ze allemaal de kant van God zouden kiezen. Ze hebben toch gezien hoe machtig Hij is. Ik meende dat zij voortaan naar mij zouden luisteren. Nu loop ik hier alleen rond. Was ik maar dood !
Verteller: Elia ging onder een struik liggen, hij dacht niet aan eten en drinken. Hij hoopte om nooit meer wakker te worden. God kon dit niet zo laten en zond een engel naar Elia. De engel raakte hem aan. De engel zei: “Sta op en eet, je hebt nog een vermoeiende tocht voor de boeg.” Elia stond op at en dronk en ging toen verder. Na 40 dagen in de woestijn kwam hij aan bij de Horeb berg. Je weet wel die berg waar Mozes de brandende braamstruik zag. Elia beklom de berg en ging rusten in een grot. Plots hoorde hij Gods stem: “Wat doe je hier Elia?” 
Elia: Ik heb zo mijn best voor U gedaan! Maar de Israëlieten hebben U in de steek gelaten! Ik ben de enige dienaar die nog over is! En nu willen ze mij ook nog doden! 
Verteller: God zei: “Treed naar buiten, ga op de berg staan. Dan zal ik voorbij gaan. “ Elia ging aan de ingang van de berg staan. Er kwam opeens een storm, daarna een aardbeving en daarna kwam er vuur, maar al deze plotse natuurverschijnselen waren niet God. God deed het deze keer anders. Elia voelde een zacht briesje. Elia wist dat dit God was. Hij verborg zijn gezicht in zijn mantel. Weer vroeg God: “Elia, wat doe jij hier?” 
Elia: Ik heb zo mijn best voor U gedaan. En nu willen zij mij nog doden! 
Verteller: Toen klonk de stem van God: Ga heen. Ga dezelfde weg terug. Ik heb Elisa als je opvolger bestemd. Hem moet je tot Profeet zalven! 

Thema’s die in het verhaal aan bod komen (actualisering):
· IJver voor wat goed is en rechtvaardig, maar slaat niet aan. 
· Egoïsme 
· Moedeloosheid (terugkeer van Elia) 
· Een ommekeer in je leven is altijd mogelijk als je het maar probeert. 
